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Jaarverslag 2018

Het Noélhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost waar al ruim 30 jaar christenen met een
pacifistisch-anarchistische inslag samenwonen met ongedocumenteerde migranten van over de hele
wereld. In dit jaarverslag kunt u lezen hoe het jaar 2018 bij ons is verlopen, in cijfertjes en met korte
voorbeelden en verhalen.

Gebed

Elke werkdag is er een oecumenisch
gebed in onze kapel. ledereen die wil is
welkom, en soms sluiten er ook mensen
uit de buurt aan. Nieuw dit jaar is een
experiment met contemplatief gebed.
Naast ons gebruikelijke gebed is er ook
bijna elke dag een stil gebed, een initiatief
van Margriet en Daan. Ook mooi vinden
we dat (vooral tijdens de ramadan) een
aantal moslim-huisgenoten gebruik
maken van de kapel voor hun gebed. Zo
hebben we een klein experimentje in de

grote oecumene.

Gastvrijheid

e In 2018 boden we gastvrijheid aan 19 volwassen migranten en 9 kinderen. Gemiddeld woonden
er 13 migranten bij ons.

e De gemiddelde verblijfsduur van de migranten die in 2018 bij ons woonden was 15 maanden, met
een minimum van een maand (mensen die korter logeerden hebben we niet bijgehouden) en een
maximum van 4 jaar en 5 maanden.

In 2018 kregen 10 (oud-) huisgenoten alsnog een verblijfsvergunning.
Helaas is er veel nood, en zitten we bijna altijd vol. We moeten dus elke maand wel een paar
verzoeken van mensen die bij ons willen wonen afwijzen.

Gastvrijheid betekent voor ons dat we als team het dagelijks leven delen met onze papierloze huisgenoten.
We eten elke dag samen, doen samen het huishouden, en maken veel van elkaars leven mee.

Vaak zijn we verbaasd over elkaars wereldbeeld. Zo is het voor ons Nederlanders lastig om in te schatten
hoe serieus een Zimbabwaanse huisgenote is als ze vertelt over haar angst voor zeemeerminnen. Dat onze
leefwerelden en ervaringen zo verschillend zijn is soms grappig, maar soms ook best een uitdaging.
Bijvoorbeeld als we geen gedeelde taal spreken. Dit gebeurde ons dit jaar met een huisgenote uit Eritrea:



ze spreekt geen Nederlands of Engels, en niemand uit het team spreekt Tigrinya of Amhaars. Gelukkig
hadden we ook een jongere huisgenote die voor ons kon tolken, zij heeft overuren gedraaid!

Onze huisgenoten hebben het over het algemeen zwaar. Ze hebben geen papieren, weinig rechten, en als
ze bij ons komen is dat meestal omdat ze geen andere plek hebben om te slapen. Een jonge Libanese man
die dit jaar bij ons woonde wist de sfeer in huis altijd op te vrolijken. Een trotse homo, die ons ook leerde
om meer kleur te bekennen. Toen hij alweer een tijdje bij ons wegverhuisd was, en zelfs papieren had
gekregen, hoorden we opeens dat hij zelfmoord gepleegd heeft. We hebben veel voor hem gebeden, en
onze goede herinneringen aan hem mogen delen met zijn vrienden. Hij blijft in onze herinneringen.

Een andere oud-huisgenoot, die al langer ernstig ziek was, overleed ook dit jaar. Omdat ze weinig
netwerk had in Nederland organiseerden Margriet en Maria een herdenkingsdienst voor haar.






